
Begin buiten het klaslokaal en gebruik de deur als poort.  
Ik neem jullie mee op reis door een wereld die zelfs voor mij onbekend is.  
Zodra wij door deze poort stappen zijn wij in de wereld voor yanasei, in deze wereld gebeuren raren dingen.  
Gaan jullie mee?  
  
Kijk links, kijk rechts en nog een keer links.  
Welkom in het voorportaal van Yanasei, om bij Yanasei te komen maken wij een reis langs allemaal onbekende dingen.  

Kijk, hier zijn de paddenstoelen zo groot als vrachtwagens 
Hoe groot kan jij jezelf maken? 
Doe je armen in de lucht, ga op je tenen staan en groei nog groter! Groei nog hoger dan de paddenstoelen! 

En daar, daar zijn olifanten zo klein als muizen.  
Hoe klein kan jij jezelf maken? 
Ga door je hurken, knuffel je knieën en word nog kleiner! Word zo klein als een muizenolifant. 

Zien jullie dat daar in de verte?  
Maak van je handen een verrekijker om het beter te kunnen zien.  
Ik zie een woestijn gemaakt van honing. 
Wat zie jij? 
… 

Sstt ohnee 
Onze voeten zitten vast, hellup! we zitten vast 
Wij tillen onze benen zo hoog mogelijk op om onze voeten uit de honing te trekken.  
Loop door de honing. 

Ik voel mij steeds lichter worden. We lopen op onze tenen 
We springen van wolk naar wolk  

Het waait hier, zo hoog in de wolken 
Het waait steeds harder, de wind blaast ons bijna weg…wooosh  
Loop tegen de wind in. 
Voel je dat? 
Regendruppels.. 
Deze regen smaakt naar appelsap!  
En daar, daar is een suikerspin boom! 
Pluk de plakkerige suikerspinnen van de boom en prop zoveel mogelijk in je mond, tot je niet meer kan praten. Probeer dat maar eens. 

Horen jullie wat ik hoor? 
Ik hoor geritsel in de bosjes. 
Laten wij voorzichting gaan kijken… 
ssst.. 
Het is een soort wezen, een monster? 
Kijk eens dichtberij 
heel voorzichtig 
Het wezen heeft een vreemd gevormd lichaam, misschien heeft het wel vleugels of juist een hele lange staart. 
ssst.. niet wakker maken, stap heel voorzichtig over het monster z’n staart 
en kom in de kring zitten.  


